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Inleidend orgelspel  
 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 

 
 
Zingen  Voorzang: Psalm 32 vers 4 
 

Gij zijt mij, HEER´, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
en wijzen u den weg, dien gij zult wand'len. 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

 
 
De handdruk 1 

 
 
Stil gebed2 

 
 
Votum en groet 3 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 de ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem Gods zegen toe. 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de gemeente 

uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.   



De gemeenteleden die ons in het kerkelijk jaar 2023/2024 zijn ontvallen 
worden herdacht. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, te gaan staan. 

 
 

 Mevr. Nelleke van der Duijn Schouten-Matthijsse  
overleden op 14 november 2023 in de leeftijd van 79 jaar 

 
Mevr. Marigje Bikker-Buizert  

overleden op 31 december 2023 in de leeftijd van 95 jaar 
 

Dhr. Willem Hendrik van Gorsel  
overleden op 4 januari 2024 in de leeftijd van 85 jaar 

 
Mevr. Jacoba Versteeg-Garsthagen  

overleden op 18 januari 2024 in de leeftijd van 83 jaar 
 

Dhr. Jan Goudriaan 
overleden op 7 februari 2024 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Dhr. Cornelis Schuurman 

overleden op 8 februari 2024  in de leeftijd van 92 jaar 
 

Dhr. Arie Bot  
overleden op 19 maart 2024 in de leeftijd van 93 jaar 

 
Mevr. Alida Mosterdijk-Lissenburg  

overleden op 26 maart 2024 in de leeftijd van 82 jaar 
 

Dhr. Teunis Versteeg  
overleden op 27 maart 2024 in de leeftijd van 77 jaar 

 
Dhr. Andries van Wijngaarden  

overleden op 10 april 2024 in de leeftijd van 78 jaar 
 

Dhr. Cornelis van den Bosch 
overleden op 11 mei 2024 in de leeftijd van 89 jaar 

 
Dhr. Hendrinus Eli Blom  

overleden op 16 juni 2024 in de leeftijd van 72 jaar 
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Mevr. Theodora Cornelia van Tilburg-Holleman 
overleden op 28 juni 2024 in de leeftijd van 95 jaar 

 
Mevr. Jacoba Zegelaar-Gaal  

overleden op 19 augustus 2024 in de leeftijd van 92 jaar 
 

Dhr. Willem Romijn  
overleden op 1 september 2024 in de leeftijd van 89 jaar 

 
Mevr. Lena van Asperen-van de Graaf 

overleden op 5 september 2024 in de leeftijd van 87 jaar 
 

(We houden een moment stilte ter nagedachtenis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik, Ik ben het Die u troost 
Jesaja 51 vers 12a 

 
 
 
 
 
 
 



Zingen  Psalm 56 vers 4 en 6 
 

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard. 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
zo word' Zijn lof vergroot 

 
 
 
Gebed 4 
 
 
Lezing van de Wet des Heeren 5 
 
 
 
 

                                                 
4  We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook 
doen we voorbede in het gebed na de preek. 
5  De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een 
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we 
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om 
naar te leven. 



Zingen   Psalm 119 vers 1 
 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet. 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
 

Schriftlezingen: Jesaja 43 vers 1 – 7 en Openbaring 1 vers 9 – 20 6 
 
Jesaja 43 
Israël kostbaar in het oog van God 
1. Maar nu, zo zegt de HEERE, 
 uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 
 Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 
2. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 
 door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, 
 geen vlam zal u aansteken. 
3. Want Ik ben de HEERE, uw God, 
 de Heilige van Israël, uw Heiland. 
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, 
 Cusj en Seba in uw plaats. 
4. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, 
 bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. 
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats 
 en volken in plaats van uw ziel. 
5. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. 
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen 
 en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. 
 
 
                                                 
6  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



6. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! 
 En tegen het zuiden: Weerhoud niet! 
Breng Mijn zonen van ver, 
 en Mijn dochters van het einde der aarde. 
7. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, 
 die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb 
Ik gemaakt. 
 
Openbaring 1 
Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos 
9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de 
verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, 
was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God 
en het getuigenis van Jezus Christus. 
10. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een 
luide stem, als van een bazuin, 
11. die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: 
Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven 
gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, 
naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 
12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. 
En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 
13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de 
Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op 
de borst omgord met een gouden gordel; 
14. en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn 
ogen waren als een vuurvlam, 
15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een 
oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 
16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam 
een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 
schijnt in haar kracht. 
17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn 
rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de 
Eerste en de Laatste, 



18. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in 
alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood 
en van de dood zelf. 
 
Opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten 
19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal 
geschieden. 
20. Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt 
gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de 
engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt 
gezien, zijn de zeven gemeenten. 
 
Collecte 
 
Zingen   Psalm 34 vers 3 en 4 
 

Zij sloegen 't oog op God; 
zij liepen als een stroom Hem aan. 
Hij liet hen nimmer schaamrood staan, 
Hij wendde straks hun lot. 
Hij die door smart op smart 
gedrukt werd, zond tot God zijn beê; 
terstond verdween 't ondraagbaar wee, 
uit zijn benepen hart. 
 
Des HEEREN engel schaart 
een onverwinb're hemelwacht, 
rondom hem, die Gods wil betracht; 
dus is hij wèl bewaard. 
Komt, smaakt nu en beschouwt 
de goedheid van d' Alzegenaar. 
Welzalig hij, die, in gevaar, 
alleen op Hem betrouwt. 
 
 



Prediking 7  
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij 
legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet 
bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste 
 
           Openbaring 1 vers 17 

 
Amen 8 
 
 
Zingen  Psalm 46 vers 1 en 6 
 

God is een toevlucht voor de Zijnen. 
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 
zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 
in zielsbenauwdheid, in gevaar. 
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 
schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 
schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 
verzet wierd in het hart der zee. 

 
De HEER’, de God der legerscharen, 
is met ons, hoedt ons in gevaren. 
De HEER’, de God van Jakobs zaad, 
is ons een burg, een toeverlaat. 

 
 
Dankgebed 
 
 
                                                 
7 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven.  
8 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord  
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er 
gehoor aan geven.   

 
 



Slotzang (staande): Psalm 81 vers 1 
 

Zingt nu blij te moê 
't machtig Opperwezen 
enen lofzang toe! 
Om ons heilgenot 
worde Jakobs God 
met gejuich geprezen. 
 

Zegen 9   

 
 

Aan de uitgang zal er nog een collecte plaatsvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabestaanden van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn worden  
na de dienst hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie  

en een gesprek in zaal Bovendijks. 
 
 

                                                 
9 Als de zegen klinkt belooft God met ons mee te gaan   



 


